Nieuwsbrief maart 2025

De Fakkel

School met de Bijbel

Wonderlijk Gemaakt
De komende weken worden in alle groepen weer de lessen Wonderlijk Gemaakt gegeven.
De volgende lessen zijn aan de beurt:

e Groep 1en2:lessengroep2

e Groep3end:lessengroep4

e Groep5en6:lessengroep6

e Groep7en8:lessengroep8

In het ouderinformatieboekje dat vorig jaar mee naar huis is gegeven, kunt u de inhoud
van de lessen zien, zodat u er eventueel thuis op kunt aansluiten. Mocht u nog geen
boekje hebben gekregen, dan kunt u er eentje opvragen via de leerkracht van uw
kind(eren).

Hoofdluiscontrole
Komende woensdag, 5 maart, staat er een luizencontrole op het programma; wilt u qua
kapsels van de kinderen hier rekening mee houden?

Biddagviering

Woensdag 12 maart hopen we op school een biddagviering te houden. Het thema is
‘Samen bidden’, naar aanleiding van de geschiedenis van Petrus in de gevangenis. We
starten om 8:30 uur; ouders zijn van harte welkom!

Schoonmaak

Op 26 maart willen we grote schoonmaak houden in het kleuterlokaal (zowel’s ochtends
onder schooltijd als ’s middags). In de kleuterweekbrief volgt hierover nog meer
informatie.

Nieuwe gezinnen

In de achterliggende tijd zijn er twee nieuwe gezinnen in Goudriaan komen wonen met
kinderen die op onze school zijn gestart of bijna gaan starten. Pérola en Nina van
Genderen hebben inmiddels hun plekje gevonden in groep 6 en groep 3. Ali en Zeinab
Kanso gaan morgen starten in groep 6 en groep 4. Van harte welkom en een goede tijd in
Goudriaan en bij ons op school!



Start schooldag
De laatste tijd zien we veel kinderen die ’s morgens te laat op school worden gebracht.

Daarom een vriendelijke vraag om uw kind(eren) op tijd te brengen, zodat we echt om
8:30 uur de schooldag kunnen starten.

Leesnieuws

De eerste week van februari was het poézieweek. Kinderen en ouders
konden kijken naar de tentoonstelling van poéziealbums in onze
schoolbibliotheek.

Dank aan allen die albums beschikbaar stelden!

Deze maand is het wereldpoéziedag, op 21 maart. Dit soort momenten
zijn ook voor kinderen en jongeren een mooi moment voor een
(misschien wel eerste) kennismaking met poézie. Want, ook al lijkt
poézie soms lastig te begrijpen, laat je dan meevoeren in een wereld
prachtig taalgebruik en ontwikkel je taalgevoel.

Wist u dat gedichten enorm leuk zijn om voor te lezen? Gedichten
hebben een speels karakter en vragen niet veel tijd, aangezien ze vaak
korter zijn dan normale verhalen. Door gedichten zelf te lezen of voor te
lezen aan kinderen leren ze ook klanken van woorden en letters herkennen en deze van
elkaar onderscheiden.

Voorleestips: zo breng je poézie tot leven!

letters 1. Gebruik je stem en lichaam. Lees een
gedicht voor met verschillende stemmetjes. Laat je
letters zijn simpel stem hoger, lager, sneller of trager gaan. Maak ook

aan elkaar geplakte bolletjes en streepjes  hjingssende gebaren, zo voelen kinderen nog meer
met hier en daar een puntje, meer niet .
de impact van de woorden.

maar pas op
een half rondje te veel bij een | 2. Maak het boek interactief. Stop op

en je noemt je lief een dief spannende momenten en laat uw kind het einde van
één keer een h vergeten . . .

en je bent een kannibaal de zin raden of zelf een woord verzinnen. Dit

— dag, ik .eet hans — stimuleert creativiteit en betrokkenheid. Ook als u
twee keer uitschieten in een dictee uw kind vraagt om bewegingen uit te beelden, kan dit
en hij krabde zijn hond .

wordt hij krabte zijn kond zorgen voor extra leesplezier.

en dat is dan mooi drie fout 3. Samen tekenen of knutselen. Na het

voorlezen kunnen kinderen een tekening maken van

Hans Hagen wat ze in hun hoofd zien bij het gedicht.

Kattenalfapret

Zes katten en een kater
spinnen van de pret
Ze spelen alle zeven met het kattenalfabet.

Ze miauwen met de m en i
A
Ze klimmenop het D K
en er floept iets met een p en oe
in de letterkattenbak.

Annemarie van den Brink



Gedichten zijn heel leuk om begrijpend lezen/luisteren te oefenen.

Stappenplan om een gedicht te lezen:

1. Sla dit boek open op een willekeurige bladzijde.
2. Bekijk de tekening.
3. Kijk hoeveel gedichten er op de tekening staan.
4. Kies er één uit.
5. Lees het gedicht in je hoofd.
6. Laat het even in je hoofd rondspoken.
7. Kijk nog eens naar de tekening.
8. Lees het gedicht hardop.

9. Denk even na over het gedicht. Wat vind je ervan?
10. Lees het gedicht voor aan je vader of je moeder of je broertjes en zusjes
of je hond of je knuffels.

11. Wat vinden zij ervan?

12. Begin weer bij 1.

Leukste gedichtenbundels van deze tijd:

O]

. DAT BOEK
MET DIE
BANANE#

Alle
wensen
van
de
wereld

Leuk voor even aan tafel : een raadgedicht. Laat tijdens het voorlezen een of twee woorden weg
en laat ieder gezinslid daar een eigen woord invullen. Wie heeft het goed geraden?



Bananenblues

Sjokken twee bananen
met hun handdoek naar het strand.

Denken niet aan parasols
laat staan aan zonnebrand.

Denken wel: wat zijn wij groen.
Daar moet de zon eens iets aan doen.

Liggen die bananen daar
te bakken in het zand.

Nemen nog een ijsje,
nog een glaasje witte wijn.

Zegt de ene: ‘Leve het zonnen!’
Zegt de andere: ‘Leve de schijn!’

Maar ‘s avonds is het brullen
dat ze bruin geworden zijn.



Nog een paar, omdat gedichten zo leuk zijn ...

Verlenglijstje
Lieve Sinterklaas,

Ik heb dit jaar één grote wens:

op woensdag tussen drie en vier

wil ik veranderen van een mgns

in een gigantische giraf.

Dan zal ik nooit meer keihard gillen:
wil NU van zwemles af!’

SRR

Klik

We mochten met zijn allen

op de foto voor dit boek,

dus kwam een fotograaf bij mijn
familie op bezoek.

Meteen toen hij verscheen
begon 't geduw en het getrek,
want iedereen die wilde op de
allerbeste plek.

Neef Vos ging op mijn staart staan,
nicht Vos trok aan mijn oren.
Zelfs opa Vos (normaal echt lief)

drong helemaal naar voren.

Toen heeft de fotograaf maar snel
het knopje ingedrukt.

Hij riep nog: ‘Even lachen!’

Maar dat is niet meer gelukt.




Reageren op deze nieuwsbrief kan via germavanpelt@fakkel-goudriaan.nl of uiteraard

via de leerkrachten.
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